Waan beh Ik gebeleven?
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Hoe onthoud jij waar je gebleven bent in je boek?
Doe je het zoals op een van deze foto’s of heb je nog een andere manier?
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FONNESS

Mijn manier is:

Meer van dit soort materiaal? Kijk op www.kinheim.com




Schrijvers vinden het leuk om boeken te schrijven voor kinderen. Nog leuker
vinden ze het als kinderen die boeken ook lezen: thuis, op school of op vakantie.
Je kunt het hele jaar door kinderboeken kopen, lenen en lezen, maar één keer
per jaar worden kinderboeken extra in het zonnetje gezet.

leder jaar in oktober is het tien dagen lang Kinderboekenweek. Overal waar
boeken zijn is het feest. In boekwinkels en bibliotheken is de kinderboeken-
afdeling mooi ingericht en versierd. Schrijvers komen voorlezen op scholen.
Boekwinkels, bibliotheken, schrijvers en uitgevers hopen zo dat kinderen nog
meer zin krijgen om te gaan lezen.

Als je in de Kinderboekenweek een boek koopt, krijg je een cadeautje: het
kinderboekenweekgeschenk. Dat is een boekje dat speciaal geschreven is voor
deze bijzondere week.

Wist je dat de Kinderboekenweek al meer dan 65 jaar bestaat?

Lucinda Vos
leest voor
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Kinderboekenweek-
geschenken

De Kinderboekenweek is een initiatief van het CPNB, dit is een samenwerkingsverband van boekhandelaren,
uitgevers en de Openbare Bibliotheken.




Elke Kinderboekenweek heeft een thema. Boeken over dat thema krijgen extra
aandacht in de boekwinkel, in de bibliotheek en op school.In de afgelopen jaren
zijn al veel onderwerpen aan bod gekomen, zoals de toekomst, heksen en
tovenaars, dromen, geschiedenis, vriendschap, dieren en voertuigen.

Als jij een thema voor de Kinderboekenweek mocht bedenken, welk thema zou
dat dan zijn?
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Een griffel is een schrijfstift die kinderen
vroeger op school gebruikten. Je kon
ermee schrijven op een lei, een soort
schoolbordje.
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Elk jaar tijdens Kinderboekenweek wordt bekendgemaakt welke boeken uit het
voorgaande jaar de gouden griffel en de gouden penseel winnen. De gouden
griffel is een prijs voor een schrijver, de gouden penseel voor een illustrator.

De winnaars van de griffels en penselen worden gekozen door volwassenen.
Welk boek verdient volgens jou een gouden griffel of een gouden penseel?

mijn griffelwinnaar is:

mijn penseelwinnaar is:






